
"Een geciviliseerde mensheid die denkt redelijk te zijn, die het onredelijke 'andere' in zich onderdrukt, die 
denkt zich niet te hoeven verantwoorden voor zijn 'andere' duistere, en dus pijnlijke kanten, die het 'andere' 
buiten zich wil zien om het te kunnen wegstoppen in een gesticht of terugsturen naar een Band van herkomst, 
die mensheid schept zijn eigen verscheur&eid, zijn eigen angsten, en stuurt daarmee aan op zijn eigen 
zogenaamd onbegrijpelijke misdaden (die voeren van stigmatisering tot genocide)" (Over Artaud) 


